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Fietsen door het Nationale Park De Hoge Veluwe

Hoe wild wilt u het hebben?

(foto: Erich Marek)

Het wildseizoen is weer begonnen. Elk goed restaurant biedt u in deze tijd vers geschoten wild aan,
van reerug tot hazenpeper. Maar voor al dat lekkers is wel steeds nieuw wild nodig. Wij bezochten

voor ons fietsrondje dit keer de kraamkamer van ons vaderlandse wild — de Hoge Veluwe.




e bekennen het maar meteen:

wij zijn liefhebber. Zo op de rand

van de herfst en de winter begint
het bij ons te kriebelen. Het is niet zo dat we
boven de voordeur een hertengewei hebben
hangen, maar in november verwennen wij ons
elk jaar met een avondje wild. Of een wild
avondje, zo u wilt.Voor een smakelijke reerug
of hertenbiefstuk moet je namelijk een hele
avond de tijd nemen. Onze fietstocht deden
we al eerder, tijdens de bronst van de edel-

herten. Daarvoor bent u nu te laat - de bok-
ken hebben hun dames al in september om
zich heen geschaard en hun nageslacht veilig
gesteld. Dat veroveren van de meisjes gaat

bij edelherten met het nodige kabaal gepaard.
Waar wij de voorkeur geven aan een zacht
romantisch muziekje houden edelherten
meer van een stevige house party, compleet
met wild ‘headbangen’. Ongelofelijk wat een
geluid zo'n bronstig beest kan produceren. Als
u daarvan iets wilt zien (en horen), moet u

Jachthuis Hubertus (foto: Henk Keizer)
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(foto: Hans Drijer)

in de vroege avond met de boswachter mee.
Via de site van de Hoge Veluwe kunt u zich
daarvoor opgeven. Dat kan niet op de fiets,
dus hebben we die wandeling maar buiten
het kader van deze fietsreportage gemaakt.
Waar we het ook niet over gaan hebben is
of we voor- of tegenstander van de jacht
zijn. Natuurlijk hebben we daar een mening
over, maar een toeristisch magazine is niet de
juiste plaats voor een discussie daarover. Wij
houden ons op deze pagina’s aan waarvoor
we zijn ingehuurd - een aangename fietstocht
over de Hoge Veluwe. Mét wild.

Buitenbeentje

Ons eigen Nationale Park De Hoge Veluwe
is het buitenbeentje van de Nederlandse
natuurgebieden. Het is het enige afgesloten
grote stuk natuur in particulier bezit. Er staat
een hek omheen, met een kassa. Dat is even
wennen in een land waar je gewend bent
om zomaar de natuur in te lopen. Eigenlijk is
het een wonder dat andere natuurgebieden
wel vrij toegankelijk zijn, want ook daar kost
het onderhoud een flinke duit. Daar betaalt
u indirect ook toegang, maar dan via een
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omweg die belasting heet. De eigenaar van
de Hoge Veluwe (de lange officiéle naam
laten we in het vervolg maar even weg) is
een particuliere stichting die slechts beperkt
gebruik kan maken van subsidies. De rest
van het geld komt van de half miljoen
mensen die jaarlijks een bezoek aan het 5400
hectare grote park brengen. U kunt kiezen
uit drie ingangen — bij Otterlo, Hoenderloo
en Schaarsbergen. U betaalt weliswaar
toegang voor een dagje natuurbeleving, maar
daar krijgt u dan wel zo’n 250 herten, 200
moeflons, 180 reeén en 65 zwijnen gratis bij,
afhankelijk van het seizoen. Plus een witte
leenfiets. Want dat is toch wel een van de
leukste attracties van de Hoge Veluwe. Vooral
buitenlandse bezoekers zie je verbaasd de
enorme rij fietsen bekijken voordat ze trots
(en onwennig) hun stalen ros beklimmen.

Het jachthuis

Voor we aan ons eigen fietsrondje beginnen,
duiken we eerst even de historie in.Voor
het stichten van een park als de Hoge
Veluwe heb je mensen met idealen nodig
en, niet onbelangrijk, geld. Beide waren ruim




aanwezig bij zakenman en jachtliefhebber
Anton Kréller en zijn echtgenote Helene
Kroller-Miiller. Tussen 1909 en 1923 kochten
ze een aantal aaneengesloten gebieden op de
Veluwe. In die tijd werd ook de basis gelegd
voor de kunstverzameling die vooral Helene
koesterde. Ze lieten in 1914 op het terrein
een jachthuis bouwen en benaderden daar
niet zomaar de eerste de beste architect
voor — niemand minder dan Hendrik Petrus
Berlage werd voor de klus ingehuurd. We
kennen hem van o.a. het beursgebouw in
Amsterdam en het gemeentemuseum in
Den Haag. Naast begenadigd architect was
hij ook vermaard stedenbouwkundige en
interieurarchitect. Het interieur van het
jachthuis van de Kréllers zit dan ook vol
met doordachte vindinkjes. Alles is exact op
maat gemaakt, en ook de grote schouw komt
keurig op hele tegeltjes uit. Dat jachthuis
met zijn markante hoge toren is trouwens
helemaal het bekijken waard. In een van de
-ruimtes vertelt een serie gebrandschilderde
ramen de legende van Sint Hubertus,
schutspatroon van de jacht en naamgever
van het huis. Pas van een hoog standpunt

is te zien dat de plattegrond de vorm heeft
van een hertengewei.Als u er binnenkort in
wilt heeft u pech — het gebouw is wegens
renovatie sinds september 2012 een jaar
dicht.

Wo ist mein fiets?
Naast het jachthuis zijn er meer opmerkelijke
gebouwen op het terrein van de Hoge

Veluwe. Het bekendst is natuurlijk het
Kroller-Miiller museum voor moderne kunst,
maar ook het gratis toegankelijke Museonder
is een bezoekje waard. Je daalt daarvoor af
naar beneden en ziet als ‘eyecatcher’ het
enorme wortelstelsel van een boom uit

het plafond komen. Het museum over het
leven onder de grond is onderdeel van het
bezoekerscentrum op het centrale plein,
waar u ook een kinderspeeltuin en een groot
restaurant met diverse terrassen vindt. Plus
een enorme fietsenstalling, zoals op meer
plaatsen in het park. Geen enkele leenfiets
kan op slot, dus je moet niet vreemd kijken
als ‘jouw’ fiets na een kopje koffie van
tijdelijke eigenaar is gewisseld. Ze zijn echt
allemaal hetzelfde, maar sommige mensen
menen door er een plastic tasje aan vast

te maken het eigendomsrecht te kunnen
claimen. Zoiets als een kuil aan het strand
later weer op eisen, of met een handdoekje
een ligstoel bij het zwembad veilig stellen.
Sociaal leven vergt gewenning.

Wegenwacht

Wie in het park wil fietsen heeft de keus:
de eigen fiets of de witte leenfiets. Die
witte kleur is een ode aan het aloude

witte fietsenplan dat oer-Provo Luud
Schimmelpennink ooit (in 1967 alweer) voor
Amsterdam bedacht. Het is in de hoofdstad
nooit echt van de grond gekomen, ook niet
toen dezelfde Schimmelpennink daarna een
proef met elektrische driewielers bedacht
— de witkar. In 1975 begon een experiment
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met witte fietsen op de Hoge Veluwe met

40 door de ANWB geschonken tweewielers.
Of het door het hek van het Veluwse park
lewam weet ik niet, maar hier sloeg het idee
wel aan. De witte fiets is nu een begrip op
de Hoge Veluwe, en het aantal is inmiddels
uitgebreid naar 1700. Elke fiets is voorzien
van een kinderzitje, en naar wens zijn er nu
ook witte driewielers voor minder validen.
De ANWSB heeft sinds dit jaar hier een heuse
wegenwacht gestationeerd, die gerund wordt
door vrijwilligers. Het is even wennen, maar
soms word je door een elektrische brommer
in ANVVB-kleuren voorbijgesnord, op weg
naar een gestrand slachtoffer. Compleet met
witte reservefiets erachter op de aanhanger.
Ziet u het voor zich, als een jonge reebok
zoiets langs ziet komen en aan zijn moeder
vraagt wat dat nu weer voor wild is.

Gemarkeerde fietsroutes

Er zijn twee gemarkeerde fietsroutes van

10 en 26 kilometer, maar die kunnen ook
gecombineerd worden tot één lange. De paar
heuveltjes in beide trajecten zijn moeiteloos
te doen, ook voor de niet van versnellingen
voorziene witte fietsen. De korte route doet
in het noorden het jachthuis Sint Hubertus
aan en de lange voert u om de zuid, met
onder meer het schitterende stuifzandgebied
van het Oud-Reemster Zand en het Deelense
Veld. Dat stuifzandgebied is overigens pas een
jaar of tien geleden in ere hersteld. Zo’n 90
hectare aan bos is daarvoor gekapt, waarna
de bovenste humuslaag werd verwijderd.

Museonder
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Sindsdien stuift het weer (gecontroleerd) op de Hoge Veluwe, en is er
weer plaats voor de daarbij passende randvegetatie. Een stop waard.
Dat geldt ook voor één van de zeven uitkijkposten in het park. Met
een beetje geluk kunt u vanaf zo’n plek reeén zien, maar succes is niet
gegarandeerd. Meer kans heeft u als u even een boswachter aanschiet
— eh, aanspreekt. Die weet haarfijn de plaatsen aan te wijzen waar u
die dag de meeste kans heeft op het spotten van wild. En anders zult

u het moeten doen met ‘restaurantwild’. Ook geen straf, zoals we
u aan het begin van dit verhaal al bekenden. Daar trakteren we ons
straks op. Eens per jaar gaan we helemaal wild.

Tekst: Kees Bregman.
Foto’s: Kees Bregman en
fotoarchief Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

VYoor wie dol is op w:ldschotel ,

Globaal duurt het wildseizoen in de betere restaurants van |5
oktober tot na de kerst. De top drie wordt nog steeds gevormd
_door hert, haas en wild zwijn. Dar staat los van de tijden van de
jacht. Per soort zijn daar vastgestelde data voor.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Toegang volwassenen: €8,20

Met rondleiding jachthuis Sint Hubertus: €l 1,20
Met Kroller-Millermuseum: €16,40

Voor kinderen van 6 tot |3 jaar betaalt u de helft.

Prijzen zijn inclusief gebruik leenfiets, toegang bezoekerscentrum
_en het Museonder. Voor het Kroller-Mullermuseum kunt u de
Museum Jaarkaart gebruiken. Kaarten zijn te koop aan de kassa’s

bij de drie ingangen en op de website van het pat‘k
www.hogeveluwe nl

In het bezoekerscentrum is een speciaal album van Suske en Wiske

te koop dat zich geheel afspeelt op de Hoge Veluwe Een must
have’ yoor de fans. Prijs € 5,95.

SUSKE-\WISKE|

VERRAAD OP DE VELUWE

foto: Wim Weenink

Onze fietsroute:

Een ‘achtje’. Ons startpunt was de ingang bij Otterlo. Eerst namen we de noordelijke route tegen de klok in, met het jachthuis, het

monument van generaal De Wet en het Otterlose Zand. Bij het centrale plein namen we de zuidelijke route met de klok mee door het
Deelense Veld, het Oud-Reemster Zand en weer terug naar Otterlo.Totaal circa 43 kilometer
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Hubertus en z’'n hertengewei

In Duitstalige landen kom je geen dorp of stad tegen zonder Restaurant Hubertus, Hotel

Hubertushof of een Sint Hubertuskapel. En als het jachtseizoen begint schalt de jachthoorn ook in

ons land voor de Hubertusjacht.

int Hubertus is de beschermheilige van

de jacht. Terwijl nu juist Hubertus een

legende werd omdat hij het leven als
jagende zwerver vaarwel zei en zich in een
klooster terugtrok. ledereen kent het verhaal
van de jager die een oplichtend kruis in het
gewei van een edelhert zag en direct zijn
boog aan de wilgen hing. Op Sint Nicolaas na
is hij onze bekendste heilige. De fabrikant van
het kruidenbittertje Jagermeister liftte slim
mee door de legende van Hubertus als beeld-
merk te adopteren.

Goede komaf

Van de meeste legendes is het bestaan van
de hoofdpersoon twijfelachtig, maar dat
geldt niet voor Hubertus van Aquitanié. Hij
stierf op 3 november in het jaar 727 als
Bisschop van Maastricht en Luik, en na zijn
heiligverklaring in 743 werd zijn sterfdag
volgens goed katholiek gebruik zijn naamdag.
Dus is 3 november sindsdien de dag van de
heilige Hubertus.Voordat hij in het klooster
trad was er wel wat meer gebeurd in zijn

leven dan een oplichtend hertengewei. Hij
was van goede komaf — als zoon van de
hertog van Aquitanié leefde hij lange tijd

als graaf in het Franse Metz. Tot zijn geluk
hem in de steek liet. Zijn vrouw stierf in het
kraambed en bedroefd trok hij zich terug om
als kluizenaar in de Ardennen te leven van de
jacht. Pas na zeven jaar kwam Hubertus dat
beroemde hert tegen en besloot hij priester
te worden.

De legende

De legende zou zijn ontstaan tijdens zijn
leven als arme kluizenaar; op Goede Vrijdag
van het jaar 683. Jagen op Goede Vrijdag was
al niet zo verstandig, en toen er ook nog
een onweer losbrak wilde Hubertus snel
naar huis. Plotseling verscheen er een enorm
edelhert op de top van een heuvel, waarvan
het machtige gewei afstak tegen de donkere
hemel. Toen Hubertus aanlegde met zijn boosg,
verscheen er plots een oplichtend kruis in

het gewei. Hubertus begreep dat dit een
signaal van het opperwezen was, en liet zijn
boog zakken. Hij zou de rest van zijn leven
aan de kerk wijden.

Of toch dat andere verhaal?

Zou het echt zo zijn gegaan? Het is maar een
legende. De fabrikant van dat kruidenbittertje
heeft een andere versie: Hubertus was in

zijn haast om dat hert te schieten te snel
opgestaan en met zijn hoofd vol tegen een
overhangende boomtak aangeknotst. Hij zag
overal sterretjes, kruisen en bliksemflitsen in
dat hertengewei. Doorweekt van de regen
rende hij door het noodweer naar huis, en
rillend deed hij zijn relaas.Was het daar, dat
zijn butler klaar stond met de troostende
woorden: “Een Jdgermeister, meneer?” En dat
Hubertus toen bibberend de legendarische
woorden sprak “... alléén als ie ijs- en ijskoud
is!”

Tekst: Kees Bregman

De legende van Sint Hubertus op de gebrandschilderde ramen in het jachthuis op de Hoge Veluwe. (foto Ailbert Riksen)




